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Voel je welkom, van harte en laat je “ja-woord” een diepmenselijke uitdrukking zijn van je geloof in elkaar
en in God, die onze Levensbron is. Van onze kant willen wij jullie gastvrij verwelkomen in onze kerk

en daarom enkele praktische afspraken.

Elk huwelijk dient liturgisch degelijk voorbereid te worden in samenspraak met de voorganger. Indien het
koppel andere voorgangers verkiest moet dit afgesproken worden met de pastoor van Sint-Paulus.
Tijdens de namiddag, voor het huwelijk (tussen 14-17u), kan u toegang hebben tot de kerk voor
bloemenschikking, er kan geoefend worden met de micro-installatie om tot optimale verstaanbaarheid te
komen (erg nodig) of het eventuele koor kan repeteren. Dit alles gebeurt onder toezicht van de
kerkbewaarder. Uiteraard mag dit geen hinder zijn voor de kerkbezoekers.

Indien deze tijden niet schikken kan contact opgenomen worden met het pastoraal onthaal:

Pieter en Edith Wieérs, 0495 30 46 69

Een achttal wagens mogen tijdens de viering gebruik maken van de parking in de binnentuin langs de Sint-
Paulusstraat indien zij voorzien zijn van een huwelijksaankondiging. (werken aan de St;-Paulusstraat
zullen tussen 25 april en 25 september 2008 de toegang verhinderen).

Een half uur na het beéindigen van de viering moet deze parking verlaten zijn.

Voor rolwagenpatiénten werd een lift voorzien langs de Veemarkt.
Het gebruik van een loper op de trappen langs de Nosestraat of in
de kerk wordt nooit toegestaan omwille van veiligheid.

Afspraken omtrent orgel dienen steeds te gebeuren met de
organist- titularis, Nicolas De Troyer 0486/412582. Het gebruik
van CD of synthesizer wordt ten zeerste afgeraden in deze
monumentale kerk met haar schitterende akoestiek.

De schoonheid van de kerk vraagt bescheidenheid op vlak van
versiering en bloemen.

Op het altaar zelf mogen geen bloemen aangebracht worden. Wel op
het podium daar rond en eventueel aan de stoelen. De aangebrachte
bloemen rond het altaar worden beschouwd als offergave en worden
achteraf niet meegenomen behalve indien anders wordt
afgesproken.




De aangebrachte bloemen aan de stoelen moeten door jullie verwijderd worden na de dienst.

De onkosten voor de kerk bedraagt 200 Euro, op voorhand te betalen op 776-5922261-23 of cash aan de
pastorale verantwoordelijken of het pastoraal onthaal.

Tijdens de viering wordt aan de familie (de getuigen) gevraagd om een omhaling te doen ten voordele van
de vele behoeftigen in deze wijk. Noteer dit ook in jullie vieringboekje.

(Niets van deze omhaling gaat naar de kerk of de parochie)

Op de dag van de viering en in de mate er geen andere viering aan voorafgaat, kunnen jullie afspraken
maken met het pastoraal onthaal omtrent vervroegde opening voor koor of orgel of orkest of schikkingen

in de kerk.

We danken jullie voor het attentievol naleven van deze afspraken zodat andere vieringen even zorgvuldig
kunnen beleefd worden als jullie huwelijksverbintenis.

Moge Gods zegen overvloedig over jullie neerdalen zodat jullie zelf zegen worden voor velen.

Parochieteam en pastoor van Sint-Paulus

Het allerbelangrijkste is jullie ‘eigenste beslissing’, jullie ‘JA-WOORD’, creatief te vertalen na
wederzijdse reflectie. Verwerf wat feeling voor de liturgie van een huwelijksviering of voor een
dankviering voor wederzijdse trouw (indien een kerkelijke trouw niet mogelijk is).

Door enkele persoonlijke gespreken en indien mogelijk door een ontmoeting met andere, trouwlustige
koppels groeit jullie dag naar een creatief hoogtepunt. Het is jullie project.



