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EUCHARISTIEVIERINGEN
SINT-PAULUSKERK

zondag  10u30 Hoogmis

WIJKKAPEL Londenstraat 44
zaterdag  18u00  -
zondag 10u00  -
weekdagen 18u00

PAROCHIESECRETARIAAT
Sint-Paulusstraat 22 – 2000
Antwerpen        03/231.33.21

maandag, dinsdag en
donderdag van 10u00 tot 12u00

PASTOOR Paul SCHEELEN
dagelijks bereikbaar

tussen 09u00 en 10u00 op tel.
03/233.81.24 (St.Joris)

dinsdag en donderdag van
10u15 tot 12u15

St-Paulusstraat 22 Antwerpen
pastoor@sint-paulusparochie.be

KERKFABRIEK ST.-PAULUS
voorzitter Walter Vrinssen  tel.
03/231.31.48 of 0477/500190
kerkfabrieksintpaulus@skynet.be

ONTHAAL
- pastoraal gesprek, doop,
huwelijk, uitvaart: Pastoor Paul
Scheelen 03/233.81.24

- public relations, kerkgebouw
en crypte: Walter Vrinssen

0477/500190

- concerten en evenementen:
Leo Van achter 0473/978336
leo.vanachter@skynet.be

- toerisme en rondleiding
Sint-Paulusvrienden:
Robert Vanherp    0495/570292

mailto:pastoor@sint-paulusparochie.be
mailto:kerkfabrieksintpaulus@skynet.be
mailto:leo.vanachter@skynet.be
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EUCHARISTIEVIERINGEN  JUNI 2009

zondag  07    10u30 Orgelmis - voorganger E.H. Jules Brems
zondag  14    10u30 Orgelmis - voorganger Pastoor Paul Scheelen
zondag  21    10u30   Orgelmis - voorganger E.H. Louis Soetewey
zondag  28    10u30   Orgelmis - voorganger E.H. Guido Goethals

zondag 14 juni  “Sacramentsdag”

De eucharistieviering van 10u30 wordt
voorgegaan door pastoor Paul Scheelen
en muzikaal verzorgd door het koor
“4-TUNE” o.l.v. Bert Verdonck.

Zij brengen o.a. de 4-stemmige “Missa
octavi toni” van Orlandus Lassus.  Verder
nog werk van Christopher Tye, John Rutter,
Henry Purcell, James Moore en Dagmar
Feyen.

Zondag 28 juni Petrus en
Paulus

Om 10u30 jaarlijkse plechtigheid voor de
Broederschap Sint-Petrus en Sint-Paulus
van het diamantbedrijf.

Muzikale omlijsting door een jeugdkoor
o.l.v. Els Crommen. Zij zingen “Little Jazz
Mass” van Bob Chilcot.
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DOOPSEL
werden door het H. DOOPSEL opgenomen
in onze christelijke gemeenschap

         -   op 2 mei Alexander Lodewijks
-   op 9 mei Kato De Smet.

         Gefeliciteerd ! mogen zij, begeleid door hun
ouders, peters en meters,
groeien in de liefde van Christus.

EERSTE COMMUNIE
21 mei 2009, ‘Hemelvaartdag’
was voor Xena KOEKEN
haar eerste échte deelname aan de eucharistie.

PROFICIAT !!!

HUWELIJK

       Véronique Bruyland en Guillaume Daneels
       beloofden elkaar eeuwige trouw op 22 mei 2009.
       Onze oprechte gelukwensen aan het jonge paar
       en hun familie.

UITVAART
Wij vierden de
verrijzenisliturgie
voor:
   Irma Roekens
overleden op 30
april
    Peter Le Blon

overleden op 11 mei 2009

Mogen zij rusten in Gods vrede !
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Kapel van Venerabel

Broederschap Heilig Kruis

Sint- Elooi
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Kapel van Onze Lieve Vrouw van de
Rozenkrans

Broederschap van Scherpenheuvel

Broederschap van Sint-Lucia
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TENTOONSTELLING

Paulus: “In de Sint-Pauluskerk vertellen kunstschatten uit vele eeuwen van mijn
gedrevenheid en waanbeelden, mijn gegrepen zijn door de Messias en de
uitbouw van een gelovig netwerk.  Ik nodig je van harte uit op mijn “verbeeld
verhaal”  - tot 30 september 2009 van 14 tot 17 uur”

17 april tot 30 14-17 u.

Initiatief Stadspastoraal
en Sint-Paulusvrienden
www.sint-
paulusparochie.be
inlichtingen
0495/570292

- ingang Veemarkt
- bezoek tentoonstelling:

2 Euro  -  kinderen onder 12 jaar gratis
- full colour cataloog: Nederlands, Duits, Frans, Engels: 3 Euro
- dagelijks rondleiding om 14u30
- info: www.sint-paulusparochie.be -  tel: 0495/570 292
- groepsbezoek op aanvraag, ook andere talen. (max. 25 deelnemers)

info@deloodsen.be
- bereikbaar met openbaar vervoer: bus 9, tram 4 en 7(St.-Paulusstraat)

       tram 10 en 11 (Melkmarkt)

http://www.sint-paulusparochie.be
mailto:info@deloodsen.be
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“VERBEELDING VAN EN DOOR WILLEM
VERMANDERE”

Allicht kent u Willem Vermandere,
de zanger uit Steenkerke in West-
Vlaanderen, die al vele jaren door
Vlaanderen en Nederland toert met zijn
liedjes en muziekjes.
Maar kent u Willem Vermandere als
beeldhouwer, tekenaar, etser en schilder?

ANNA3 vzw geeft u deze zomer
de kans om Willem Vermandere
als kunstenaar te leren kennen. Niet minder
dan 77 monumentale houten en metalen
beelden, etsen, prenten, tekeningen en
schilderijen zullen twee maanden lang te
zien zijn in Antwerpen- Linkeroever.
Willem zelf zegt daarover:
“Als poldermens van de westhoek vind ik een zomer lang ‘asiel’ aan deze oever
van de Schelde. De Sint-Anna-ten-Drieënkerk is twee maanden lang een
toevluchtsoord voor m’n verbeelding!
Ik kom er graag met m’n ijzeren smeedsels, mijn tekeningen, houtskool op
papier, prenten, lino’s en houtsneden.
Mijn monumentale stenen zijn er niet bij. Die staan her en der verspreid
langs velden en wegen, in tuinen en parken. ’t Is algemeen geweten dat
afgewerkte stenen beelden er de pest in hebben om vervoerd te worden. Daarom
zijn die stenen zo zwaar … omdat ge ze met rust zoudt laten in de eeuwen der
eeuwen (amen).
Mijn houten beelden breng ik wel mee want ze komen graag onder de mensen,
ze zijn verrukt als kinderhanden ze strelen. Dat houtwerk zit vol binnenpretjes
als volwassen mensen er schuw naar kijken en er kop noch staart aan vinden.
Wat betekenen die vreemde creaturen in godsnaam, hier in onze kerk! Zijn dat
heidense totems, signalen uit een verre wereld aan de overkant?”

Deze tentoonstelling is van 28 juni 2009 tot en met 30 augustus 2009 gratis
toegankelijk op vrijdag, zaterdag en zondag in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk in
de Hanegraefstraat 1 in Antwerpen-Linkeroever, telkens van 10.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: www.anna3.be.
Een aanrader!

http://www.anna3.be.
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PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER

JUNI 2009
Pauselijke maandintentie:

“opdat de internationale pogingen om de arme landen te helpen snel
tastbare resultaten opleveren, vooral om de verpletterende last van de
buitenlandse schuld te verlichten”

di 02 17u30 Vergadering St. Vincentiusconferentie op de pastorie
wo 03 19u00 Laatste parochieraad van dit seizoen
zo 07 10u30 Orgelmis
zo 14 10u30 Sacramentsdag – Koormis
di 16 17u30 Vergadering St. Vincentiusconferentie op de pastorie
za 20 12u00 Doopviering Ada Horemans
zo 21 10u30 Orgelmis

Doop van Anaïs en Bjoke
za 27 14u00 Huwelijksviering van

Sebastiaan Schönhagen en Liselore Berghman
zo 28 10u30 Jaarlijkse plechtigheid voor Broederschap St. Petrus

en St. Paulus van het diamantbedrijf – Koormis
ma 29 19u00 Rondleiding gidsen in St. Paulus

JULI 2009

za 04 14u00 Huwelijksviering van
Philippe Pauwels en Kataryena Wojcik

zo 05 10u30 Orgelmis
Gouden Huwelijksjubileum Jo en Tinneke Briels

ma 06 14u00 Raad van bestuur SPV in St. Joris
17u30 Ontmoeting technische ploeg en onthaal St. Joris

di 07 17u30 Vergadering St.Vincentiusvereniging
za 11 12u00 Huwelijksviering  van

Frederik Boumans en Griet Van Gaever
zo 12 10u30 Orgelmis
do 16 19u30 Kerkraad
zo 19 10u30 Orgelmis
zo 26 10u30 Orgelmis
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Een orgel van bamboe
We bezochten pater Fred op de
Filippijnen. “Ik toon jullie in de kerk
van Las Piñas een orgel gemaakt van
bamboe”, zei hij.
We wisten dat die plant tot 40 meter
hoog groeit. De  bamboestengels
krijgen een doorsnede tot 30
centimeter. Ze zijn zeer sterk en
worden

gebruikt om steigers, huizen en bruggen te bouwen.
De inlanders weten precies wanneer ze de bamboe
mogen snijden opdat hij tijdens het drogen niet zou
splitsen. De typische tinikling wordt gedanst tussen
twee bamboepijpen.

Diego Cerra, een
Spaanse
missionaris, was
bijzonder
muzikaal. In 1794
kwam hij op het
idee bamboe als orgelpijpen te gebruiken.
Het werd een werk van lange duur.
1824: Het instrument was klaar. Padre Diego

had er zijn levenswerk van gemaakt.
1860: Drie aardbevingen verwoestten de kerk en het
orgel. De bamboepijpen werden opgeborgen.
1888: De kerk werd weer opgebouwd, de bamboepijpen
bleven liggen.
1911: Toeristen ontdekten de resten van het orgel. Men
wilde het orgel herstellen, maar er kwam geen schot in.
Het werk lag regelmatig stil.
29 juni 1973: Alle stukken gingen per boot naar Bonn in
Duitsland.
17 februari 1975: Na meer dan honderd jaar werd het
bamboeorgel opnieuw bespeeld.
13 maart 1975: Sabena vloog het naar Manila.
 9 mei 1975: Organist Wolfgang Oehms speelde het in.
1978: De organiste van Las Piñas gaf ons een
miniconcert.

JoJef Briels

Verantwoordelijk uitgever: P. Scheelen, St.-Paulusstraat 22, Antwerpen


