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SINT -PAULUSKRANTJE  

23 e jaargang nr. 7 november  2013  

EUCHARISTIEVIERINGEN 

SINT-PAULUSKERK  

 zondag  10u30 Hoogmis  
 

WIJKKAPEL  Londenstraat 44  

  

 zaterdag  18u00  -  

 zondag 10u00  -  

 weekdagen 18u00 
 

PAROCHIESECRETARIAAT  
Sint-Paulusstraat 22 – 2000 

Antwerpen        03/231.33.21 

 maandag, dinsdag en 

donderdag van 10u00 tot 12u00   
 

PASTOOR Paul SCHEELEN 

 dagelijks bereikbaar 

tussen 09.45 en 10u30 op tel. 

03/233.81.24 (St.Joris)  

 dinsdag en donderdag van 

 10u45 tot 12u45  

St-Paulusstraat 22 Antwerpen   

  

pastoor@sint-paulusparochie.be     
 

KERKFABRIEK S T.-PAULUS 

voorzitter  Walter Vrinssen  tel. 

03/231.31.48 of 0477/500190 

kerkfabrieksintpaulus@skynet.be 
 

ONTHAAL   

- pastoraal gesprek, doop, 

huwelijk, uitvaart : Pastoor Paul  

              Scheelen  03/233.81.24 

- public relations, kerkgebouw 

en crypte: Walter Vrinssen 

  0477/500190 

- concerten en evenementen: 

Leo Van achter 0473/978336   

              leo.vanachter@skynet.be 

- toerisme en rondleiding  
              Sint-Paulusvrienden: 

Robert Vanherp    0495/570292 

Walter Geluyckens 0494/448253 
 

-  Kerktoezichter 

Piet De Smet    0471025027 

 

mailto:pastoor@sint-paulusparochie.be
mailto:leo.vanachter@skynet.be


 

EUCHARISTIEVIERINGEN  
NOVEMBER    2013  

 

.  VRIJDAG 1 NOVEMBER A LLERHEILIGEN
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om 10.30U plechtige eucharistieviering  
voorgegaan door pastoor Paul Scheelen.  
 
Aanstelling van de heer Francis Van Den Plas als dienende meester van 
Venerabelkapel en ook viering van de heer Patrick Wafellman voor zijn 
25 - jarig lidmaatschap.  
 
Uitvoering va n de Mis in C op.86 van Ludwig Van Beethoven door het 
koor Cantabile, en het orkest Musici Dominicanorum.  
 

Solisten zijn Emilie De Voght, sopraan -   Lien Haegeman, alt ï Denzil 
Delaere, tenor ï Tijl Faveyts, bas.  
Aan het orgel Nicolas De Troyer, titularis.  
Algemene leiding Ivo Venkov.  
 
  



 

.  ZATERDAG 2 NOVEMBER.  ALLERZIELEN
 

Wij gedenken om 19.00U de 
overledenen waarvan de 
uitvaartdienst het afgelopen jaar in 
onze kerk heeft plaats gehad.  
 
 
 
Muzikale omlijsting door het koor  
Viri Laud antes olv. Ivan Leire  
 
 
20/02/2013  Arthur VANMESSEM  
02/03/2013  Yvette RAES  
16/03/2013  Maria LAMMENS  
04/05/2013  Aloys VERTONGEN  
16/05/2013  Celine JANSEN  
25/05/2013  Karel VAN ROMPUY  
28/05/2013  Louisa DUSAR  
17/06/2013  Hubert TORFS  
01/08/2013  François FRANCK  
19/08/2013  Louisette VAN HAECKE  

05/10/2013  Gustaaf GOOSSENS  
16/10/2013  Gregory BLUJ  
15/10/2013  Dora DE BEUKELAER  
25/10/2013   Simonne GOOSSENS  
25/10/2013  Yvonne HUYBRECHTS  
 

 
 
Op zondag 3 november  herdenken we in de eucharistieviering van 
10.30U de overleden leden van de Venerabel Kapel. Muzikale omlijsting 
door het vocaal ensemble  òOotresjoosò.  

Zij brengen oa. werken van Casali, Franz Biebl, Brahms en Fr S chubert.  
Koormis voorgegaan door Z.E.H. M . Van Bostraeten  
 
Op zondag 11  november  10.30U   Orgelmis voorgegaan door Z.E.H. 
Louis Soetewey  
  



 

Op zondag 17 
november, jaarlijkse 
Ceciliaviering .  
 
De eucharistieviering van 10.30U 
wordt voorgegaan door pastoor 
Paul Scheelen.  
 
Vlaamse Koren (400 zangers) 
zingen de ñDeutsche Messeò 
van Franz Schubert  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Om 15.00U Uniek concert door het 
Academic Ch amber Choir 
ñGaudeamusò uit Bulgarije olv 
Vesela Geleva.  

Inkom  gratis.  
 
 
 

Zo  24/11  10.30U  Orgelmis 
voorgegaan door Z.E.H. Louis 
Soetewey  
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LEED IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP  
 

OVERLEDEN  
 
Gustaaf Goossens    overleden op 1 oktober   ï  uitvaart  5 oktober  
Gregory Bluj   overleden op 5 oktober   ï  uitvaart 16 oktober  
Dora De Beukelaer  overleden op 7 oktober   ï  uitvaart 15 oktober  
Simonne Goossens  overleden op 18 oktober ï uitvaart 25 oktober  
Yvonne Huybrechts  overleden op 20 oktober ï uitvaart 25 okt ober  
 
Moge zij voor eeuwig thuis zijn in de hemelse vreugde  
en vrede van de Heer.  

 
- f   À   e   -  

 

OP 16 OKTOBER 2013 W ERD GREGORY BLUJ   

TEN GRAVE GEDRAGEN é 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uit de Schrift, boek Prediker, (fragmenten 12 )  

  
ó(dit is de dag)  

dat de vleugels van de straatpoort worden gesloten;  
dat het geluid van vogels verstilt en alle gezang verstomt;  
dat men opziet tegen elke klim en men bang is op straat;  

dat de amandel niet meer smaakt en het kapperkruid niet meer bekomt;  
dat het zilveren snoer wordt gebroken  
en het licht in de lamp wordt gedempt;  

dat de kruik breekt boven de put en het leven terugkeert  
tot hem die bron ervan was. ô 



 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
een homilie door Pastoor Scheelen  
 
Irena en Zenon,   
óhet zilveren snoer is gebroken, het licht in de lamp is gedoofdô. 
Wat overblijft is rauwe pijn,  
een leven getekend door onbeschrijfbaar verlies.  
Nathalie, Nicolas, Michiel, Marjolein,  

een broer, een vriend, letterlijk weggesneden uit jullie leven.  
En toch blijft hij jullie zoon, jullie broer, een lieve vriend  
die ons achterlaat met velen...  
óHet geluid van de vogels verstiltô zegt Prediker,  
maar een kring van vrienden grijpt elkaar vast in verdriet  
en fluit murmelend: donôt worry, be happy. 
 
Ik zie Gregory, die op een verjaardagsfeestje oog heeft voor een 
gekwetste, dronken man.  Geen oor voor het gespot van cafébezoekers, 
maar in spontane goedheid neergestoken wordt door een getergde 
mens.  
 
Ik zie een mama en een papa,   
jullie beiden op die trieste plek in de nacht,  
in elkaar geplooid in bodemloos verdrie t,   
een ander verdriet dan zwijgen bestaat er niet.  
 
Ik zie de Oude Vaartplaats waar het slepen van de voeten langzaam 
luider wordt in de aangerichte eenzaamheid.  
 
 



 

Ik zie jongeren, elke middag, elke avond,  
verbonden turend naar eerbiedig neergelegde bloe men,  

starend naar het twinkelen van kaarsjes in de wind.  
 
Onverdraaglijk klinkt het gejoel op het caféterras, respectloze harde 
muziek.  Maar ik zie ook mensen komen en in tranen huiswaarts keren.  
 
Ik hoor kinderen, de ziel van de samenleving, hun mama v ragen: 
waarom huilt u?  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ik zie velen in wisselende kleur van huid en kleren, schouder aan 
schouder, bang en boos, innerlijk beschadigd omdat menselijke adel met 
voeten wordt getreden.  
  
óDe kruik breekt boven de put en het leven keert weer tot Hem die  bron 
is van ons bestaan ô zegt Prediker 
Ik zie hoe verwelkte bloemen verzameld worden,  
ontdaan van kaartjes vol warm, machteloos meevoelen.  
En op dit compost groeit breed een jonge boom uit, een nieuwe lente.  
 
 
Ik zie hoe Zenon, Gregoryôs papa, kruisjes heeft gemaakt waarop wij 
straks onze handen leggen.  Oeroud symbool van onverdraaglijke 
onmenselijkheid,  maar ook van onwankelbare hoop.  
 
 
 



 

En wat deze dagen gegroeid is bij 
jongeren zonder een woord van 

haat, doet ons plots de wereld zien 
met andere ogen:  
 
om de hoek begint een nieuwe stad  
waar waarden wakker worden,  
waar eenzaamheid wordt ingevuld,  
waar de eigenheid van de andere 
wordt ontdekt,  
waar licht weer insijpelt  
in het donker,  
waar gesproken wordt met wit 

gewassen woorden,  
waar zuurstof adem is   
en bezinning vruchtbaar,  
waar gebaar geen masker is  
voor schijn,  
waar goede geest weer 
binnensijpelt met het  
water van de Schelde,  
waar longen heviger pompen  
dan ooit tevoren  

alsof de navelstreng nooit was versneden.  
 

óZij die we liefhebben en dan van ons zijn 
heengegaan, zijn niet meer waar zij waren,  

maar altijd waar wij zijnô 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

FEEST VAN ONZE - LIEVE - VROUW VAN DE HEILIGE  
ROZENKRANS -  PROCESSIE EN SCHELDE WIJDING  
 
6 oktober 2013. Wat een druilerige dag leek te worden is al met al 
uitgemond in een hoogtefeest, niet alleen voor de Sint -Paulus -
gemeenschap maar ook voor de Antwerpse binnenstad en h et 
Katholieke gebeuren.  
 
Vanaf 8u45 begonnen de eerste belangstellenden binnen te sijpelen, 
zelfs te voet vanuit Borgerhout. Dat het een succes zou worden is en 
blijft steeds een vraagteken, maar de maandenlange voorbereiding 
begon beetje bij beetje zijn vruchten af te werpen en de resultaten 

liepen langzaam in elkaar. De onmogelijke doorgang aan de Suikerrui 
was reeds min of meer ingepland en daarom geen onontkoombare 
hindernis.  
 

Maar eerst hadden we nog de 
eucharistieviering; een 
pontificale mis voorgegaan 
door onze bisschop Johan 
Bonny in concelebratie met 
pastoor Paul Scheelen. Zijn 
aanwezigheid, samen met de 

gastkapellen van de Antwerpse 
Lieve -Vrouw -  en 
Venerabelkapellen, paroc hiale 
organisaties en extra 
misdienaars, maakten van de 
viering een waar hoogfeest.  

 
Wat de muzikale omlijsting betreft werden de aanwezigen vergast op 
een primeur.  
De Sint -Paulus Camerata, een initiatief van Wilfried Van den Brande , 

brachten samen met de Musici Dominicanorum,  Nicolas De Troyer aan 
het orgel en onder leiding van Ivo Venkov,  
de Schubert Mis in C -  D452.  
 



 

En dan komt er 
weer dat 

jaarlijkse 
spannende 
moment: het 
buitendragen 
van de 
Mariabeelden.  
 
 
 
 
 

 
 
Dit jaar konden we re kenen op de deelname van Sint -Wilibrordus -  
Berchem met Onze -Lieve -Vrouw Minzame Moeder, Sint -Carolus 
Borromeus kerk -  Antwerpen met Onze -Lieve -Vrouw van de Karmel, 
Sint -Joriskerk -  Antwerpen met Onze -Lieve -Vrouw van het Kasteel en 
onze eigen Onze -Lieve -Vrouw van de Heilige  
Rozenkrans.  
Onze -Lieve -Vrouw van Bijstand -  Sint -Jacob -  Antwerpen kon spijtig 
genoeg dit jaar niet mee optrekken.  

We moeten zeker en vast onze dragers van ons Lieve -Vrouwebeeld in de 
bloemetjes zetten. Onze ñoudò-gedienden, waarvan er enkele het beeld 
al 54 jaar dragen, worden tegenwoordig bijgestaan door een nieuwe 
ploeg. De oud zeescouts en zeescouts van 2 e Corneel Mayné, onder 
leiding van een bezielende Hans Declerck, nemen al enkele jaren een 
deel van het werk over, met respect v oor de oudgedienden.  

 
 
 
Ondertussen ook een vaste 
waarde zijn de leden van de 
Confrérie van de Potterie uit 
Brugge. Met hun gewaden 
brengen zij, op een 
bescheiden, ingetogen 
manier, extra kleur aan in de 
processie, zonder dat deze 
vervalt in een folkloris tische 
stoet.  
 

 



 

Maar het hoogtepunt is nog altijd de zegeningen aan een Steenplein en 
voor de kathedraal. Hier komen we tot de kern van een processie: 

Antwerpen laten zien dat we gelovig zijn. De aanwezigheid van het 
biddend volk benadrukt dit sacrale nog.  
 

Deze succesvolle dag werd 
beëindigd met een 
slotplechtigheid in de Sint -
Pauluskerk.  
 
Ten slotte mogen we de 
medewerking van al de 
vrijwilligers, de 

Stadstrommelaars, de 
fanfare ñXaverianenò uit 
Aartselaar, het stadsbestuur, 
de politie en de sponsors  
niet vergeten.  

 
 

 
 
 



 

RELIGIEUSE NUMISMATI EK 9.  
 

Op 14 september ll. huwde onze zoon Jan met Kelly. Dit is een mooie 
gelegenheid om eens enkele bruidspenningen te tonen. Er zijn er heel 
wat in mijn verzameling die verwijzen naar een kerkelijk huwelijk. 
Daarom behoren deze groep van medailles tot de 
gelegenheidsmedailles.  
 
Hoe is deze gewoonte ontstaan? Reeds vanaf de 16 de eeuw schonk de  
bruidegom aan zijn bruid 13 munten. Waarom 13, een verwijzing naar 
de eenheid tussen de 12 apostel en en Jezus. Dit gebruik noemde men in 
de franse wereld van die tijd: ñ la treizaine de mariageò. Deze 13 
stukken waren gemaakt in goud of zilver en werden overhandigd aan de 
bruid in een speciaal daartoe gemaakt doosje in de vorm van de munten 
of later in  een beursje. De bruid kreeg die als compensatie voor hetgeen 
zij materieel in het huwelijk bracht.Deze gouden of zilveren stukken 
hadden ook een speciaal opschrift :òpour ®pouserò om te huwen.Het was 
de bedoeling deze stukken gans het huwelijksleven te be waren maar  
zelden vind men nog zulke munten, er werden er enkele gegeven aan de 
priester die het huwelijk inzegende, de andere werden soms verkocht in 
moeilijke financiele tijden.  
 
 

Eind 18 de eeuw werden deze 13 stukken vervangen door één medaille in 
zilv er al dan niet verguld.  Dit gebruik was vooral in voege in Frankrijk. 
Het zijn bekende medailleurs die deze medailles vervaardigden.  
Vele van deze penningen werden opgenomen in de catalogus van het 
Musée Monétaire van Parijs.  
 
Deze penningen behandelen het huwelijksthema hetzij door een bijbelse 
voorstelling (Jakob en Rachel) hetzij door een tafereel naar de oudheid( 
het altaar van Hymen ï een beeld van de liefde) soms ook door een 
vootstelling en een opschrift van christelijke inspiratie. De  meeste 
keerzij den zijn versierd met een krans van rozen en in het midden een 

monogram van de namen van de gehuwden, op de rand staan meestal 
de namen voluit en de datum van het huwelijk.  
Vele van deze penningen bestonden reeds voor ze gepersonaliseerd 
werden.  
 
De bruids penningen werden ook samen gezegend met de trouwringen.  
 
Enkele voorbeelden uit mijn verzameling.  
Zilveren penning . 



 

     
  

Doorsnede : 4 cm  
Voozijde : Een bisschop die een echtpaar geknield voor een altaar in de 
echt verbind.  
Keerzijde : krans van rozen met daarin gegraveerd : Augusta di Guili 
unie ¨ Alphonse de Rucloux dôRion 15 Aout 1867.  
Deze medaille valt onder de benaming ñMariage chr®tienò en is 
gesigneerd :  
DEPAULIS.  
Alexis -Joseph Depaulis (1790 ï 1867) was een belangr ijke 

penningsnijder werkzaam in Parijs.  
 
Penning van verguld zilver . 
   
 
 

Doorsnede : 4 cm  
 
Voorzijde :  
Het mooi bijbels tafereel Jakob 
ontmoet Rachel bij een bron.  
  



 

Keerzijde : krans van rozen met 
Afkortingen A.C ï A.M UNIS LE 11  

7bre  1883  
Gesigneerd : Andrieu F. (1762 -
1822) penningsnijder van Lodewijk 
XVI en nadien van Napoleon. Hij 
was een van de beste graveurs van 
zijn tijd.  
Op de penning staat ook de naam 
Dominique Denon( 1745 -1825) 
graveur en directeur van de Franse 
Musea en Munten, Napoleon 
verlee nde hem de tittel van Baron.  

 
Zilveren Penning . 

Doorsnede : 3,8 cm  
Voorzijde : Bruidspaar geknield voor een 
altaar, de man houdt zijn linkerhand op de 
bijbel met zijn rechterhand houdt hij de 
linkerhand van zijn bruid vast.  
Onderaan de tekst : QUE LôHOMME DONC 
NE SEPARE PAS QUE DIEU A UNI ï 
S.MATII CHAP.XIX  

Dat de mens dus niet scheidt wat God 
heeft vereenigt. Tekst uit de bijbel 
Matheus ,  hoofdstuk 19.  
 

 
Keerzijde : krans van rozen met 
monogram LF. Op de zijde van de 
medaille is gegraveerd : Louis Fourel  
Marie Lefevre 28 mai 1876:  
namen van de echtgenoten en datum 

van het huwelijk.  
Gesigneerd : PETIT F. Franse 
penningsnijder werkzaam in Parijs.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Ik wil jullie ook nog twee zilveren beursjes tonen  
waarin de medailleôs gegeven werden aan de bruid,  

ze zijn gemaakt van zilver in de stijl Napoleon III  
in het midden van de 19 de eeuw.  
De afmetingen zijn ongeveer 8,5 op 5 cm.  
 
 

 
 
 
 
Bronnen : Internet ï Wikipedia ï Catalogus ñRond de huwelijksuitzetò 
Stad Brussel 1980.  
 

Jean Marie Wielemans  
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SINT - PAULUS MORGEN  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het vroeger Schipperskwartie r  gezien vanuit het Mas  
 
In het kader van ons denkproces in verband met een 
geloofsgemeeenschap in een veranderde samenleving  maakten we een 

wandeling door onze eigen parochie.  
Terwijl velen van ons nog het oude beeld koesteren van het vroegere 
Schipperskwartier waarbinnen deze parochiegemeenschap soms een erg 
belangrijke rol speelde, soms een grote ergernis was voor 
andersdenkenden, behoort di t alles tot het verleden.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze parochie tussen kerk en  Willemdok 



 

De transformatie van het eilandje   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De parochie over Bonaparte en Willem dok  
 
Op enkele jaren tijd heeft er zich een grote gentrificatie  afgespeeld. Een 
totale verandering, verbetering van de buurt door de komst van 
bemiddelde mensen  en bedrijven . Dit heeft als gevolg gehad dat 
onbemiddelde mensen richting Deurne en Merksem  werden gestuurd. 
Met uitzondering van sociale woningen rond den Dries worden we 

geconfronteerd met tientallen bouwprojecten die een verarming van de 
sociale opbouw in de hand werkt.  
Wat een uitdaging voor onze geloofsgemeenschap in deze stad.  
Waar zijn w ij ergens zichtbaar tussen hogere torens?  
Hoe kunnen we dienstbaar zijn in deze soms erg naamloze nieuwe 
wijken?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuwe stad groeit .  
Waar liggen kansen tot ontmoeting?  -----    

 



 

 
U kunt helpen é.. 

é. bij het lenigen van de armoede in onze stad. 
 

 SI NT-  PAULUSPAROCHI E  TEGEN   ARMOEDE  
 

U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G  
 
op  vrijdag   22  november  2013   om   20  uur  
 
kunt u genieten van o.m.  
  
SACRED ARIAôS  van   W. A. MOZART ï J. S. BACH ï G. F. HÄNDEL  
OPERA  ARIAôS  van G. F. HÄNDEL ï  G. PUCCINI ï G. GERSHWIN   
SPIRITUALS  o.a.  óDeep Riverô ï óSwing low sweet chariotô   
ORGELMUZIEK  van J. S. BACH ï D. BUXTEHUDE  
LIEDEREN   van  R. HAHN ï J. IBERT   
 
MET DIT INITIATIEF TR ACHTEN WIJ  ONZE HUL PVERLENING AAN DE ZW AKSTEN IN ONZE 

SAMENLEVING TE HANDH AVEN,  DOOR TE ZORGEN VOOR  
 
 WARME MAALTIJDEN  

  SOCIALE BEGELEIDING  
   AANDACHT VOOR DAKLOZE N   
     HUISBEZOEK  
      BETROKKENHEID BIJ HET  LOT VAN DE KINDEREN  

  
 
OMDAT HET AANTAL  MEN SEN DAT IN ARMOEDE L EEFT ANGSTWEKKEND TO ENEEMT,  

BLIJFT HET ALLÉÉN ME T DE EXTRA STEUN VAN  VELEN MOGELIJK OM ON ZE WERKING IN DE 

ARMENZORG IN DE TOEK OMST,  EVEN STERK ALS VANDA AG,   VOORT TE ZETT EN.    
 
DAAROM VRAGEN WIJ OM UW FINANCIËLE STEUN VIA VOLGENDE MOGELIJ KHEDEN:  

 
KAARTEN   aan ú 10 (incl. ®®n drankbon) zijn verkrijgbaar : 

iedere zondag na de misviering van 10:30 aan de balie in de Sint -
Pauluskerk   
of stuur een mailtje naar walter.steenwegen@scarlet.be   

 
Na betaling op BE40 3631 2054 4263 BBRUBEBB  van SINT -PAULUS 
CARITATIEF  (met mededeling : ñNocturne met uw naam en adres en 
het aantal kaartenò) liggen uw kaarten op 22 november  klaar aan de 

mailto:walter.steenwegen@scarlet.be


 

balie. SPONSOREN  kan door minimum ú 100 te storten op de 
hierboven vermelde bankrekening  ( met mededeling : ñNocturne -  naam 

en adres van de sponsor ò).  Na betaling zullen twee kaarten voor u 
klaarliggen aan de balie.  Bij tijdige betaling  wo rdt uw naam vermeld in 
het programmaboekje.  
 
GIFTEN  worden op vermelde bankrekening in dank aanvaard ( met 
mededeling : gift nocturne ).  
WIJ HOPEN  ZOALS VORI GE JAREN OP UW ERG G EWAARDEERDE STEUN TE MOGEN 

REKENEN ZODAT WIJ DE  MENSEN DIE HET ECHT NODIG HEBBEN DAADWER KELIJK KUNNEN 

HELPEN.   
In naam van deze mensen in armoedesituaties onze oprechte dank voor  
uw financiële hulp.  

      
name ns de  werkgroep NOCTURNE -  Sint -Paulusparochie Caritatief  
 
Walter STEENWEGEN 
Jos PHLIPPO 
  secretaris  
  voorzitter  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 
 

NOVEMBER 
 

Vr 01 10.30U ALLERHEILIGEN ï Orkestmis 
Za 02 19.00U ALLERZIELEN ï Avonddienst met koor 
Zo 03 10.30U Koormis voor overledenen van Venerabelkapel 
Ma 04 19.30U Kerkraad 
Di 05 17.30U Vergadering St.Vincentiusconferentie  
Zo 10 10.30U Orgelmis 
  12.00U Doopviering Josefien Van Damme 
  13.00U Doopviering Axelle Nelissen 
Vr 15   Exploratie parochieteam 
Zo 17 10.30U Ceciliaviering ï Orkestmis 
  15.00U  Concert door ñAcademic chamber choir Gaudeamus ï  
    Plovdivò  Bulgarije 
Vr 22 19.30U NOCTURNE - Sint-Paulus  tegen  armoede  
Zo 24 10.30U Orgelmis   
Za 30 10.00U Bezinningsdag Sint-Paulusgemeenschap 
 
 

DECEMBER 
 
Zo 01 10.30U Feest van St.Elooi ï Orkestmis 1° zondag van de advent 
Di 03 17.30U Vergadering St.Vincentiusconferentie op de pastorie 
Zo 08 10.30U Feest van de H. Lucia ï koormis 2° zondag van de advent 
Zo 15 10.30U Orgelmis ï 3° zondag van de advent 
Zo 22 10.30U Orgelmis ï 4° zondag van de advent 
Di 24 23.30U Kerstwake 
  24.00U Kerstnacht ï Orkestmis 
Wo 25 10.30U Kerstmis ï koormis 
Zo 29 10.30U Orgelmis 
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