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SINT-PAULUSKRANTJE 

23e jaargang nr. 5 september 2013 

EUCHARISTIEVIERINGEN 

SINT-PAULUSKERK 

 zondag  10u30 Hoogmis  
 

WIJKKAPEL  Londenstraat 44  

  

 zaterdag  18u00  -  

 zondag 10u00  -  

 weekdagen 18u00 
 

PAROCHIESECRETARIAAT 
Sint-Paulusstraat 22 – 2000 

Antwerpen        03/231.33.21 

 maandag, dinsdag en 

donderdag van 10u00 tot 12u00   
 

PASTOOR Paul SCHEELEN 

 dagelijks bereikbaar 

tussen 09.45 en 10u30 op tel. 

03/233.81.24 (St.Joris)  

 dinsdag en donderdag van 

 10u45 tot 12u45  

St-Paulusstraat 22 Antwerpen   

  

pastoor@sint-paulusparochie.be     
 

KERKFABRIEK ST.-PAULUS 

voorzitter Walter Vrinssen  tel. 

03/231.31.48 of 0477/500190 

kerkfabrieksintpaulus@skynet.be 
 

ONTHAAL  

- pastoraal gesprek, doop, 

huwelijk, uitvaart: Pastoor Paul  

              Scheelen  03/233.81.24 

- public relations, kerkgebouw 

en crypte: Walter Vrinssen 

  0477/500190 

- concerten en evenementen: 

Leo Van achter 0473/978336   

              leo.vanachter@skynet.be 

- toerisme en rondleiding  
              Sint-Paulusvrienden: 

Robert Vanherp    0495/570292 

Walter Geluyckens 0494/448253 
 

-  Kerktoezichter 

Piet De Smet    0471025027 

 

mailto:pastoor@sint-paulusparochie.be
mailto:leo.vanachter@skynet.be


 

  



 

EUCHARISTIEVIERINGEN   SEPTEMBER    2013  
    
Zo  01/09   10.30U  Orgelmis voorgegaan door Z.E.H. Michel Van Bostraeten                                        
 

Zo  08/09   10.30U  Orgelmis voorgegaan door pastoor Paul Scheelen  

 
Zo  15/09   10.30U  Orgelmis voorgegaan door Z.E.H. Louis Soetewey  

 

Zo  22/09   10.30U  Koormis voorgeg aan door pastoor Paul Scheelen  
 

Zo  29/09   10.30U  Koormis voorgegaan door pastoor Paul Scheelen  

 

 

Zondag 22 september, “DAG DER ZEELIEDEN” 
Om 10.30U plechtige eucharistieviering voorgegaan door pastoor Jos 
Van Hoof, hoofdaalmoezenier.   
Muzikale omlijsting do or het koor ñCamerata Vocaleò olv. Maria Michel. 
Uitvoering van de Mis in re klein van Peter Corneliusò.  
Verder ook nog werken van oa. Michael Haydn, Camille Saint -Saëns, 
César Franck, Charles Gounod en G.F.Haendel. Aan het orgel Nicolas De 
Troyer  organist - titularis.  
 

 

Zondag 29 september jaarlijkse plechtigheid voor 
de Broederschap van het H. Kruis.  
Om 10.30U eucharistieviering voorgegaan door pastoor Paul Scheelen. 
Uitvoering van de  ñMissa in Cò van Johann Ernst Eberlin ñdoor het koor 
ñCantemus Novum ï Halle in de Kempen ñ  olv. Edwig Abrath.  
Verder ook nog werken van Mendelssohn, Thomas Tallis, John David,  
en J.S. Bach. Aan het orgel Nicolas De Troyer, titularis.  
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PREEKCURSUS EN CURSUS GEBEDSLEIDER  

201 3 - 201 4  
 
Vormingsprogramma :  8 zaterdagen van 10 tot 16 uur  
 
Initiatief van de D(ominicaanse) F(amilie) V(laanderen)  

Plaats: APZ Sint -Lucia, Lamstraat 2, Sint -Niklaas  
 
-28 september  
* voormiddag: Preekcursisten + Geb edsleiders (P+G):  

-verwelkoming door Bernard De Cock  o.p.  en Gerda Huys  
-Joris Backeljauw o.p.: aan de hand van een liturgische kalender 
(+boeken voor weekends en weekdagen) het kader schetsen van 
het A, B, C - jaar. Daarnaast: de zin, het spirituele van li turgie  

*namiddag:   
-  Preekcursisten + Gebedsleiders (P+G):  

-hoe maak ik een preek door Bea Duys  
-m otivatie en verwachtingen. P en G afzonderlijk.  
 

-19 oktober  

* voormiddag:  P +  G  
-Marcel Braekers o.p.: Een viering is meer dan een preek. Visie op 
liturgi e in de vorm van een gesprek.  

* namiddag:  
 -  P + G: algemene  richtlijnen voor  dictie door Veva Gerard  

-  P: preekoefeningen.  
 -  G: oefeningen gebedsvieringen.  

 
-23 november  
* voormiddag: P + G  

-Marc Christiaens o.p.: Eucharistie en gebedsvieringen (niet)  
evenwaardig?  
-Vindplaatsen voor preekmateriaal  

* namiddag:  
-  P: preekoefeningen.  
 -  G: oefeningen gebedsvieringen.  

 
-14 december  
* voormiddag: P + G  
 -Marie -Ann De Cocker: De evangelies  



 

* namiddag: oefeningen  
-  P: preekoefeningen.  

 -  G: oefeningen gebed svieringen.  
 
-25 januari  
* voormiddag: P + G  
 -Ignace Dôhert o.p.: het Matteusevangelie 
* namiddag:  

-  P: preekoefeningen.  
 -  G: individuele dictie door Veva Gerard en oefeningen 
gebedsvieringen.  

 
-22 februari  

* voormiddag: P + G  
-Bernard De Cock o.p. en Antoinette Van Mossevelde: Relatie 
tussen Oud en Nieuw Testament  

* namiddag:  
-  P: individuele dictie door Veva Gerard en preekoefeningen.  
 -  G: oefeningen gebedsvieringen.  
 

-22 maart  
* voormiddag: P + G  
 -Marcel Braekers o.p.: Godsbeelden  

* namiddag: oefe ningen  
-  P: preekoefeningen.  
 -  G: oefeningen gebedsvieringen.  
 

-26 april  
* voormiddag: P + G  
 -Bernard De Cock  o.p.: Liturgische muziek en verkondiging  
* namiddag:  

-P: oefeningen en evaluatie  
-G: oefeningen en evaluatie  

 
Zowel voor de preekcursus als voor de cursus gebedsleider wordt het 
aantal beperkt tot 12 deelnemers. Je schrijft in voor de hele cursus.  
 

Inschrijven bij  Gerda Huys,  Pater Kenislaan 6, 2970 Schilde,  
 0476/53.94.74 of gerdahuysvg@telenet .be  .  

Prijs van de cursus (inclusief warme maaltijd ): 1 80 euro  
te storten vóór 15 september  op rekeningnr.  BE 98 4037 0040 0293  

van de paters Dominicanen. De betaling geldt als  definitieve  inschrijving.  
Voor wie met de trein komt: op 15 minuten stapa fstand.  

Voor wie met de auto komt: gratis parking op de parking van APZ Sint -Lucia, ingang Lamstraat 2 te 

Sint -Niklaas.    

mailto:gerdahuysvg@telenet.be


 

LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIEGEPEENSCHAP  
 
 

GEDOOPT  
 

werden door het Sacrament van het Doopsel in onze christelijke 
geloofsgemeenschap opgenomen :  

 
 Emilie Van den broeke   07.07.2013  
 Constantijn Bouwmans  11.08.2013  
 
Wij wensen de ouders en de familie hartelijk proficiat.  

 
 

GEHUWD  
 
beloofden elkaar eeuwige  trouw  
 
 Stijn Gijzen en Stefanie Reyslens     06.07.2013  
 Dimitri Zhukavets en Ramina Baurova    12.07.2013  
 Stefan Rijken en Isa Jablonski      20.07.2013  
 Frederic Verstraeten en Valerie Goorden   10.08.2013  
 Crstian Paredis en Lieve Smets     16.08.2013  
 Nicolas Van Steenkiste en Nathalie Van Dijck   24.08.2013  
 Bart Beyens en An -Katrien Dullers     24.08.2013  
  
Onze oprechte gelukwensen aan de jonggehuwden en hun familie.  
 
 

OVERLEDEN  
 
 François Franck    overleden 27.07   ï   uitvaart 01.08  

 Louisette Van Haecke   overleden 09.08   ï   uitvaart 19.08  
  
 
Moge zij voor eeuwig thuis zijn in de hemelse vreugde en vrede van de 
Heer.  
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NACHT VAN DE KERKEN  
 
Deuren open  
Zaterdag 10 augustus  van 19 tot 23 uur, zette 14 kerken in en rond 
Antwerpen hun deuren open voor een geïnteresseerd publiek . Deze 
tweede nacht van de Antwerpse kerken werd ondanks weinig reclame , 
een succes. Onze Sint -Pauluskerk kreeg 450 bezoekers over de 
kerkvloer. Het thema dit jaar ñ geroofde kunst, d® waarheidò vertelde 
het  verhaal over de grote kunstroof onder Frans bewind , maar ook de 
terugkeer van de meeste schilderijen. Een verhaal dat door onze gidsen 
aan de vele bezoekers  enthousiast werd bijgebracht. Belangrijk was ook 
de link naar de Antwerpse academie, die dit jaa r 350 jaar bestaat. Dit 

gebeuren zal trouwens het volgende academie jaar voor de nodige 
tentoonstellingen en feesten zorgen. Het spreekt voor zich dat heel wat 
schilders en beeldhouwers, die in onze kerk het beste van hun kunnen 
plaatsten ,eerst de Antwerp se  academie doorliepen. Heel dit 
avondgebeuren was maar mogelijk door de vele vrijwilligers die zich 
steeds weer engageren.  

Van wie zou dat schilderij 
zijn ? 
vroeg Frieda Vrinssens zich af, 
wijzend op een donker schilderij 
aan het zuiderzijbeuk boven de 

biechtstoelen, nu nog donkerder 
op dit late uur.  
Goede vraag, die we niet zo 
direct konden beantwoorden. 
Maar daar zijn boeken voor, het  
schilderij noemt deò onthoofding 
van de apostel Matthiasò (1680-
81) van Hendrik Herregouts.  
 
Onze zoektocht ging verd er en 

ook naast de ñaanbidding van de 
herdersò aan het noordertransept 
hangt een schilderij van Willem 
de Ryck ( 1684) met als 
onderwerp ñ de steniging  en 
onthoofding van de apostel 
Matthiasò.  
 

Deze twee schilderijen komen uit de kathedraal en zijn afkom stig uit het 
altaar van de kuipers, waar ze konden gewisseld worden.   



 

Volgens Prims en van den Branden schonk de kathedraal deze 
schilderijen in 1840 aan de Sint -Pauluskerk. De twee schilderijen 

stonden lang op zolder voor ze een plaats kregen in de kerk.  
De kuipers hadden op de Grote Markt hun gildenhuis ( naast de witte 
engel), het huis is bekroond met een beeld van  St -Matthias (Gillis 
Wautier). In 1576 brandde dit gildehuis af en ook het archief ging 
verloren, nieuwe schepenbrieven moesten aan het stad sbestuur worden 
aangevraagd.  
 
Een vervang apostel  
De Heilige Matthias is de 
apostel die na het verraad 
van Judas zijn plaats innam. 

De apostelbeelden in de Sint -
Pauluskerk nemen Paulus als 
twaalfde figuur op in hun 
reeks, Matthias moet er het 
bijltje bij leggen, zo wordt hij 
trouwens ook het symbolisch 
afgebeeld, met bijl.  
De apostel Matthias, 
martelaar,  werd eerst 
gestenigd en dan naar 

Romeins gebruik, met een 
bijl het hoofd afgeslagen.  
 
In de kathedraal maakte 
Guillielmus Kerricx  de 
omheining voor het 
kuipersaltaar (1683). Na verkoop tijdens de franse  revolutie kwamen de 
reliëfs in Engeland terecht. In 1991 werden 5 stukken teruggevonden, 
de provincie kocht er twee terug, zij staan nu terug in de kathedraal.  
Waarom de kathedraal  de schilderijen aan de Sint -Pauluskerk schonk in 
niet helemaal duidelijk.            
   

 
          Walter Geluyckens  
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RELIGIEUSE NUMISMATI EK 8  
 

Paus Pius IX , geboren op 13/05/1792 en overleden op 7/02/1878 werd 
verkozen als Paus op 16 juni 1846 en overleed op 07 februari 1878, zijn 
pontificaat duurde 31 jaar en 236 dagen.  
Het was langste pontificaat in de geschiedenis na dit van de heilige 
Petrus.  
 
Tijdens deze lange periode hadden een reeks van  jubileums plaats  
waaronder de 1800 ste verjaardag van de marteldood van de Heilige 
apostel Petrus en Paulus.  
 
 Deze jubileum vond plaats  op 29 juni 1867. Er waren zeer veel 
genodigden in Rome waaronder 512 bisschoppen. De Paus  maakte dan 
ook van deze gelegenheid gebruik om het algemeen concilie aan te 
kondigen dat het jaar daarop begon op 08 december 1869.  

 
Onze medaille herdenkt het jubileum 
van het martelaarschap van de Heilige 
Petrus en Paulus, op de voorzijde zien 
we de apostel Petrus en Paulus, boven 
hen zien we de Heilige Geest met 
stralenkrans, op de keerzijde staat 

vermeld:  
CENTENARIUM S.S. PATRI & PAU LI 
APOSTOLORUM ï PIUS IX 1867.  

 
De medialle is gemaakt uit koper 
en meet : 28 mm x 32 mm oog 
niet inbegrepen.  Maar wie is nu 
Petrus en wie is Paulus?  
 
Ik heb nog een tweede medaille in 
mijn verz ameling met hetzelfde 
onderwerp en hier werden de 
namen wel genoteerd.  



 

Petrus kijkt dus naar links en 
Paulus naar rechts, de heiligen 

hebben hier echter geen nim bus of 
aureool boven het hoofd.  
 
De voorzijde toont ons de jonge 
Paus Pius IX met vermelding PIUS 
IX PONT OPT MAX ANNO I , h ier 
werd een oude afbeelding gebruikt 
want de tekst zegt dat het een 
afbeelding is van het 1 ste  jaar van 
zijn pontificaat nl 1846.  

 
 
 
 
 
 
Zo zie je maar dat religieuze  
medailles verzamelen ook een 
stuk geschiedenis verzamelen 
is en dat maakt het juist ook 
zo boeiend.  
 
      
   
 

Jean-Marie Wielemans  
 
 
 
  
 
Bronnen:      Wikipedia.org  

Geschiedenis der Pausen  ï Maastricht.  

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

Op 6 oktober, tijdens de Processiemis  ter ere van Onze -Lieve -Vrouw van 

de Rozenkrans, wordt de Mis in C  nr 4 van Franz Schubert uitgevoerd.  
De grote liedcomponist Schubert schreef, naast twee Duitstalige missen 
en vele korte religieuze werken, in totaal 6 Latijnse missen, waarvan er 
4 tot zi jn vroege werken behoren. Deze schreef hij tussen 1814 -1816, 
tussen zijn 17e en 19e jaar.  Onze mis behoort tot die vroege werken en 
is eenvoudig van opzet.  Ze wil barokke pracht en praal door eenvoud 
vervangen.  Het is de enige mis die tijdens Schuberts leven in druk 
verscheen.  
 
Mozartiaans  

Het Kyrie, Mozartiaans geïnspireerd, klinkt niet als een nederige 
smeekbede, maar veeleer als uiting van de blije verwachting dat het 
gebed zal worden verhoord.  In onze uitvoering wordt de eerste versie 
van het óBenedictusô voor sopraan solo uitgevoerd, het is een lyrische 
aria, in 1828 componeerde Schubert een tweede versie voor koor.   
Blij vertrouwen weerklinkt uit het afsluitende óDona nobis pacemô.   
De occasionele weglating van sommige liturgische teksten getuige n van 
Schuberts innerlijke worsteling met de instellingen van zijn tijd.   
Soms zegt Schubert Ja tegen God en Nee tegen de kerk, op de enige 
manier die hem ter beschikking staat: met zijn muziek.  
 
 
Sint - Paulus Camerata  
Tijdens de Processiemis treedt voor h et eerst de Sint -Paulus Camerata 
aan, ons huiskoor dat bestaat uit professionele solisten.  Kapelmeester 
Ivo Venkov leidt de Camerata en de Musici Dominicanorum.  Solisten 
zijn Elise Gäbele, Ana Naque, Ivan Goossens en Conor Biggs.  
 

Wilfried Van den Brande n 
 

  



 

ONZE - LIEVE -VROUW VAN DE ROZENKRANS…. 
OP ZOVELE PLAATSEN DUIKT ZIJ OP . 
 

 
Otok Ciovo, een klein eiland voor 
Trogir in Kroatië. Tijdens de 
middeleeuwen werden melaatsen en 
gevangenen naar deze dorre en woeste 
streek verbannen.  
We vonden er een klein merkwaardig 
klooster.  
Een oude steen vertelde van de 

aanwezigheid van deze bedelorde op 
deze plek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een eenvoudig 
kloosterkerkje waar 
Dominicanen een sessie 
gaven over spiritualiteit.  
 
 
Een dof geworden 
schilderij langs de 

linkerkant trok sterk  onze 
aandacht.  
 
 
 
 
 
Maria van de Rozenkrans met engelen die de vijftien mysteries als een 
spandoek uitrolden voor Dominicus en Catharina van Siëna, twee 
Dominicaanse heiligen.  



 

 
 

 
 
 
 
 
Wat de grootste zeventiende 
eeuwse kunstenaars in vijftien 
grote taferelen hadden 
uitgeschilderd in onze St. -
Pauluskerk, werd hier op één 
opengevouwen doek als devotie 

aangereikt.  
Het verband met het 
dubbelpaneel in de pandgang 
van onze kerk was voelbaar. 
Tijdens de achttiende eeuw had 
men elk mysterie in een 
rozenknop uitgeschilderd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Dominicanerkerk van Trogir, 
een stadje door de Unesco als 
werelderfgoed uitgeroepen, 
werden we geconfronteerd met 
een vroeg werk (1600) van O. -L.-
Vrouw van de Rozenkrans midden 
de vijftien taferelen van de 
mysteries.  
 



 

 
 

 
Opmerkelijk dat hier Dominicus en 
Catharina van Siëna niet op het 
voorplan staan maar wel paus Pius 
V en Don Juan van Oostenrijk met 
achter hen de overwinnaars van de 
slag van Lepanto.  
De aandacht van Pius en Juan voor 
de uitspraken van Catharina zijn 
opme rkelijk.  
 

 
Dit werk verwijst duidelijk naar de 
visioenen van Catharina di Ricci 
(+1590), een mystica door Don 
Juan geraadpleegd.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Ondubbelzinnig herinnert het 
tafereel van Maria Ten 
Hemelopgenomen aan de 
overwinning op Ali Pasha in de 
baai van Korinthië, Lepanto, 
een duizend kilometer hier 
vandaan.  
Symbolisch staat de 
maansikkel, onder haar 
voeten, verwijzend naar de 
Turkse invasie.                                             
 
Die Turkse overheersing of 
voortdurende bedreiging is nog 
altijd voel baar in het 
straatbeeld, zelfs tot diep in 
Oostenrijk.  
 



 

Wie de stad Graz bezoekt, ontdekt niet alleen 
op elke hoek een Lieve Vrouw op een 

maancirkel, maar ook op zovele huizen en 
pleinen.   
  
 
 
 

 

De Turkenzuil, opgericht als overwinning op de vijand in 16 64.  
 
Aan de zuidzijde van de Dom van Graz bevindt zich een merkwaardig 
laat -middeleeuws fresco (1485):  óGottesplagenbild ô genoemd. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Rechts onderaan wordt vertelt hoe sprinkhanen de hongerdood met zich 
meebrengen. In het midden wordt de vreselijke inval der Saracenen 

(1480) beschreven, het uitmoorden en brandschatten. Een waarachtig 
anti -Turkse propaganda van die tijd.  
Rechts de derde plaag: de pest, de zwarte dood.  
 
Centraal staat de H. 
Drievuldigheid. De Drie Goddelijke 
personen even jong, even gelijk 
uitgebeeld. De Vader moet 
gerechtigheid laten geschieden en 
slaat op Bijbelse gronden zijn 
ontrouwe volk met de plagen van 

honger, het  zwaard en de dood.  
 
Maria en Johannes de Doper 
nemen het voortouw en 
komen op voor de gelovigen. 
Zij spannen biddend een doek 
dat het volk zal redden van de 
bliksemende pijlen van Gods 
oordeel.  Dit tema doet ons 
denken aan het schilderij van 

Rubens dat  vroeger ons hoofdaltaar sierde ( tijdens het Franse bewind 
ons ontvreemd en op dit ogenblik in Lyon ). Daar waren het Fransciscus 
en Dominicus die het Godsoordeeel over de mensen bezweerden.  
 

 
Onderaan in het midden troont de paus met links Franciscus en re chts 
Dominicus als voorsprekers. Achter hen de vele leden van hun 
kloostergemeenschappen.  

Pastoor paul scheelen  



 

 
  
U kunt helpen …..     

…. bij het lenigen van de armoede in 
onze gemeenschap.  

   
Meer en meer mensen leven in de verdoken armoede.  Dat de Kerk 
zoals in het verleden nog altijd een belangrijke rol speelt in de 

armenzorg is geweten.  Bijna dagelijks krijgen wij de vraag om een 
aalmoes, om eten te kopen, om de energiefactuur, de doktersrekening 
en medicamenten te betalen, om zich in orde te stellen met de huur, 
enzé en dit meestal gestaafd met schrijnende verhalen.  
  
Omdat de omhalingen tijdens de zondagsvieringen ontoereikend zi jn om 
aan die toenemende vraag te voldoen, organiseren wij op  
 

vrijdag   22  november  2013   om   20  uur  
 

in de Sint -Pauluskerk een muziekavond waar u de gelegenheid krijgt om 
enerzijds uw steentje bij te dragen en anderzijds te genieten van o.m.  
  
SACRED ARIA’S  van   W. A. MOZART ï J. S. BACH ï G. F. HÄNDEL  
 OPERA  ARIA’S  van G. F. HÄNDEL ï  G. PUCCINI ï G. GERSHWIN   
  SPIRITUALS  o.a.  óDeep Riverô ï óSwing low sweet chariotô   
   ORGELMUZIEK  van J. S. BACH ï D. BUXTEHUDE  
    LIEDEREN   van  R. HAHN ï J. IBERT   
 
De namen van de muzikanten staan vermeld op bijgevoegde flyer.  

  
MET DIT INITIATIEF TR ACHTEN WIJ  ONZE HUL PVERLENING AAN DE ZW AKSTEN IN ONZE 

SAMENLEVING TE HANDH AVEN,  WANT HET AANTAL MENS EN DAT IN ARMOEDE LE EFT 

BLIJFT TOENEMEN .   
 
SEDERT ENKELE JAREN AL ZORGEN WIJ VOOR MA ALTIJDEN WAARVAN ,  BEHOUDENS EEN 

KLEINE EIGEN BIJDRAG E,  DE KOSTEN DOOR ONZE KERKGEMEENSCHAP GEDRAGEN 

WORDEN. 
 
 

S I N T  -   P A U L U S P A R O C H I E     
T E G E N    A R M O E D E  



 

 
DIT IS MAAR ÉÉN VAN D E INITIATIEVEN BINNE N HET SOCIALE PROJEC T VAN ONZE 

PAROCHIE,    WAARBIJ  EVENEENS   DE BETRACHTING AANWE ZIG IS OM DEZE MENSE N,  

WAAR MOGELIJK TOCH U IT DE ARMOEDE TE HAL EN. 
 
ALLÉÉN MET DE EXTRA S TEUN VAN VELEN BLIJF T HET MOGELIJK OM ON ZE WERKING IN 

DE ARMENZORG IN DE T OEKOMST,  EVEN STERK ALS VANDA AG,   VOORT TE ZETTEN . 
 
DAAROM VRAGEN WIJ OM UW FINANCIËLE STE UN VIA VOLGENDE MOGE LIJKHEDEN . 
 
KAARTEN  aan ú 10 (incl. ®®n drankbon) zijn verkrijgbaar : 

- iedere zondag na de misviering van 10:30  
- tot 31 oktober iedere dag van 14:00 tot 17:00 aan de balie in de 

Sint -Pauluskerk   
- of stuur een mailtje n aar walter.steenwegen@scarlet.be   

 
Na betaling op BE40 3631 2054 4263 BBRUBEBB  van SINT -PAULUS 
CARITATIEF  (met mededeling : ñNocturne met uw naam en adres en 
het aantal kaartenò) liggen uw kaarten op 22 november klaar aan de 
balie.  
 
SPONSOREN  kan door minimum ú 100 te storten op de hierboven 
vermelde bankrekening  ( met mededeling : ñNocturne -  naam en adres 

van de sponsor ò).  Na betaling zullen twee kaarten voor u klaarliggen 
aan de balie.  Bij tijdige betaling  wordt uw naam vermeld in het 
programmaboekje.  
 
GIFTEN  worden op deze rekening in dank aanvaard ( met mededeling : 
gift nocturne ).  
Alleen met de hulp van velen kunnen wij onze hulpverlening aan de 
zwaksten in onze samenlevin g handhaven.   
 
WIJ HOPEN  ZOALS VORI GE JAREN OP UW ERG G EWAARDEERDE STEUN TE MOGEN  

REKENEN               ZODAT WIJ DE MENSEN DIE HET ECHT NODIG H EBBEN 

DAADWERKELIJK KUNNEN  HELPEN.   
 
In naam van deze hulpbehoevenden onze oprechte dank  voor uw 
financiële hulp.  
 

name ns de werkgroep NOCTURNE -  Sint -Paulusparochie Caritatief  
 

  Walter STEENWEGEN     Jos PHLIPPO 
   secretaris           voorzitter  

 

mailto:walter.steenwegen@scarlet.be


 

 

TOCHTEN VAN  HOOP  

 
Al tien jaar organiseert óTochten 
van Hoopô in Antwerpen  en Brussel 
wandelingen die leiden naar 
plaatsen waar men normaal niet 
komt en waar men duidelijke 
sporen vindt van de positieve en 
hoopvolle manier waarop in de stad 
met armoede wordt omgegaan.  
 

Ter gelegenheid van dit jubileum 
brengt de organisatie een boek uit 
over  de zeven werken  
van Barmhartigheid.  
 
Ieder thema wordt uitgewerkt aan 
de hand  van een  duiding, 
getuigenissen, een meditatietekst  
en verwerkingsvragen.  
 
Met een inleidend hoofdstuk van 

Roger Burggraeve en 
sprekende  fotoôs van Brandpunt 23 

en van Tram 66 -sociale fotografie over samenleven in de grootstad.  
 
 
 
 

HOE BESTELLEN? 

TOCHTEN VAN HOOP  

ñIk had hongeréò 
Boek 15 x 21 cm, harde kaft, kleurendruk, 224 blz.  
Prijs : 17 euro  
U kan het bo ek óIk had hongerô bestellen 
bij  Tochten van Hoop Antwerpen  in het trefcentrum  
ñDe Loodsenò ï Sint -Jacobsmarkt 43 , 2000 Antwerpen, tel. 03/234 05 
11  
info@deloodsen.be  
www.deloodsen.be  
 

http://www.deloodsen.be/tochten-van-hoop-ik-had-honger/
mailto:info@deloodsen.be
http://www.deloodsen.be/


 

 
 

Werner Tübke  
“Mahnung” 
 
Midden de jaren 60 van 
vorige eeuw vormden 
kunstenaars in de DDR   
de ĂLeipziger Schuleñ 
met Bernhard Heisig, 
Wolfgang Mattheuer en 
Werner Tübke.  

Allen waren op zoek 
naar zingeving en het 
transcendente in het 
menselijk bestaan 
vanuit de desillusie over 
het socialistisch project 
van het Oostblok.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
In zijn werk óMahnungò  (1967) grijpt Werner T¿bke naar de Christelijke 
iconografie.  
Talloze mensen met hun eigen levensgeschiedenis, grondhouding, lot  
hurke n samen rond een man in de houding van de Gekruisigde.  

Aan het firmament wemelt het van zinloze constructies, onrecht en 
geweld.  
God verzamelt zijn mensen om zich heen terwijl zijn armen het zinloze 
willen tegenhouden. Hij laat zich raken door wat mensen overkomt.  
 
Dit thema willen we verder uitwerken tijdens de Oecumenische 
bijbelavonden  
óMEDEDOGEN EN RECHTVAARDIGHEIDó 
 
 



 

 

Oecumenische bijbelavonden  

‘MEDEDOGEN EN RECHTVAARDIGHEID‘ 
 
Na een jaartje onderbreking, willen we zeer graag opnieuw 
samenkomen om de achtergronden van een aantal Bijbelteksten te leren 
kennen en vooral om ze te actualiseren naar onze tijd.  
 
Dit doen we samen met Egbert Rooze, Ina Koeman, Paul 
Scheelen en Annemie Luyten.  
 
Alvast themaós die aan bod komen:  

-  Oudtestamentische wortel s als nomadenvolk:  
Wie is die God? Tot wat nodigt hij ons uit?  
-  Hoe lezen we dit in de psalmen?  
-  óDe zeven werken van barmhartigheidó, met verwerking in de huidige 
context, de geestelijke werkenó.  
-  Het pas uitgekomen boek óIk had hongeró dient mede als leidraad.  
 
De vorming is bedoeld voor ieder die al eens moet preken, voor degenen 
die een bijbelgroep begeleiden, voor wie diaconie wil verbinden met 
spiritualiteit enz.  
 

We starten op WOENSDAG 9 OKTOBER OM 20 U . 
De volgende data: 13 nov. - 11 dec. - 8 jan. -  12 febr. - 12 maart.   
De avonden vormen één geheel.  
 
ONKOSTEN: 40 euro of 55 
euro met het boek 
inbegrepen.  
PLAATS: De Loodsen, St. -
Jacobsmarkt 43  
 

GELIEVE VOORAF IN TE 
SCHRIJVEN   

 
Werner Tübke (1970)  
‘Brigadebild’ 
 
Als een jonge Siciliaan 
midden de mijnwerkers  
daalt Christus samen met 
hen in de mijnschacht  . 



 

 

PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER  
 

SEPTEMBER  

 
Di 10    Bedevaart ï OKRA Eekloo  
Wo 11    Bedevaart ï OKRA Eekloo  
Do 12    Bedevaart ï OKRA Eekloo  
Za 14  11.00U  Huwelijksviering Jan Wielemans en Kelly Jegers  
Zo  15  10.30U  Orgelmis  
Za 21  13.00U  Huwelijksviering Peter Duré en Nele Verbrugge n 
Zo  22  10.30U  Dag der zeelieden ï Koormis  

Di  24  10.00U  Vergadering werkgroep ñNocturneò 
Zo 29  10.30U  Feest van de H.Kruisverheffing ï Koormis  
  12.00U  Doopviering Ombrecht  
  13.00U  Doopviering Victor Tangy Yernaux  
 
 

OKTOBER  
 
Di  01  17.30U  Vergadering St.Vi ncentiusconferentie  
Wo 02  10.00U  Opzet O.L.Vrouwbeeld  
Zo  06  10.30U  Feest van O.L.Vrouw van de heilige rozenkrans  

    Pontificale hoogmis gevolgd van processie met  
     Scheldewijding  
Vr  11    Vriendenmaal der beide Kapellen  
Za 12    Concert (onder voorbehoud)  
Zo  13  10.30U  Sluiting oktaaf ï koormis  
Do 17  18.00U  Parochieraad  
Zo  20  10.30U  Koormis  
Zo  27  10.30U  Orgelmis  
 

 

 

 

 

 
 

(teksten en afbeeldingen werden opgen omen zoals door de auteurs aan de redactie bezorgd)  
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