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EUCHARISTIEVIERINGEN JUNI 2019 
 
Zondag 2 juni - 10.30u - Solistenmis voorgegaan door pastoor Paul 
Scheelen. Homilie door Paul Bistiaux. Met medewerking van Logan 
Lopez Gonzalez, contratenor. 
 
Zondag 9 juni - 10.30u - Pinksteren - Orkestmis voorgegaan door pastoor 
Paul Scheelen. Uitvoering van de “Hohe Messe” van J.S. Bach. 

Zondag 16 juni - 10.30u - Orgelmis voorgegaan door E.H. Hugo Dierck. 
 
Zondag 23 juni - 10.30u - Sacramentsdag en afscheidsviering pastoor 
Paul Scheelen - Concertmis voorgegaan door pastoor Paul Scheelen - 
uitvoering van de “Schöpfungmesse” van J. Haydn 
 
Zondag 30 juni - 10.30u - Orgelmis voorgegaan door Kanunnik Bart 
Paepe 
 
LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP 
 
Deden hun eerste communie op zondag 5 mei: 

Hanne Lore Brawers 
Jasper Brawers 

Annabelle De Geyter 
Josephine De Geyter 

Elina Verdijck 
Lucas van Gogh 

Leticia Koster  
 

Overleden: 
Hilda Pirenne-Van Slycke   uitvaart: 18 mei  



DE HEER ZAL BIJ U ZIJN 
(deel 3) 

	
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen wil een 

van de bijzonderste werken van P.P. Rubens 
in de picture zetten: 

”De realityt van den Heiligen Sacramente”.  
 Voor ons dus een uitnodiging om er wat 

dieper op in te gaan. Hoe klinkt die 
boodschap rond de Eucharistie  

na 400 jaar?  
In het meinummer hebben we de 

opmerkelijke verschuiving vastgesteld van 
een eucharistisch samenzijn met de Heer 

naar dat ene moment  
van de consecratie.   

Discussies gingen over transsubstantiatie. 
Filosofisch denken overschaduwde de 

aanwezigheid van de Geest.  
Rubens plaatste een statement,  

een uitdaging om rond de kern van ons christen zijn  
als gemeenschap door te denken. 

 
 
Van dispuut naar samenspraak 
 
De laatste jaren mogen we vaststellen dat de theologische, 
oecumenische dialoog over eucharistie/avondmaal grote vooruitgang 
heeft gezet in de richting van een consensus. Er ontstond een grote 
gelijkenis tussen de viering van het avondmaal en de eucharistie in 
rooms-katholieke, anglicaanse, gereformeerde en lutherse kerken. 
Maar een gezamenlijke viering van de maaltijd van de Heer botst op de 
kwestie van het ambt (in de katholieke opvatting zijn de eucharistie en 
het ambt onafscheidelijk met elkaar verbonden). Het eucharistisch 
voorgaan is voorbehouden aan een priester, daartoe gewijd door zijn 
bisschop, in communio met de bisschop van Rome. Dit standpunt werd 
rond de jaren 90 verkondigd als ‘voor altijd te houden’ (definitive 
tenenda).  
 
Verzoening in verscheidenheid 
 
Om tot een gemeenschappelijk geloof te komen is het echter niet nodig 
om dezelfde liturgie of theologische formulering te hebben.  



Belangrijk is gelovig bewust te zijn van de aanwezigheid van de Heer 
en zijn maaltijd te vieren, trouw aan de Schriften.  
In dat perspectief verricht de verzoenende houding van onze paus 
wonderen. 
Wat werden er in die eeuwen door de kerken harde woorden gesproken 
over de avondmaalpraktijken of de heilige mis. Welke afschuwelijke 
misdaden, opgeklopt door politiek en eigen 
belang, werden er verricht.  
Niet voor niets accentueert P.P. Rubens voor 
het hoogaltaar in zijn “visioen van St.-
Dominicus” (1618) “de colère van Christus”, 
hevig en intens. De woede over zoveel 
hoogmoed, hebzucht en wellust, wordt 
ongewoon, buiten alle proporties getoond. 
Rubens en zijn opdrachtgevers waren niet 
bezig met een individuele spiritualiteit of geloof 
zoals nu, maar met een religie die gans de 
maatschappij beheerste. Welk spiritueel reveil 
kan het dreigende oordeel van Christus, 
gewapend met bliksemflitsen, weerhouden? 
 

In zijn “Aanbidding der herders” plaatst Rubens de 
zoekende, twijfelende man op de voorgrond. De 
jongeling in het rood is afgeleid, kijkt niet naar het 
Jezuskind maar naar de twijfel van de oudere.  
Heeft het jarenlange geweld en theologische 
tweestrijd de opdrachtgever of de kunstenaar 
beïnvloed?  
 
Hij creëert in het eerste jaar van het “Twaalfjarige 
Bestand” (1609-1621), na veertig jaar uitzinnig 
geweld, “de realityt van den Heilige Sacramente”. 
Zullen Franciscus, Dominicus, de theologen, de 
verzoening bewerken? 
 
In hoever hebben de plechtige uitspraken van het 
Concilie van Trente en de reactie daarop in de 
Heidelberger Catechismus nog enige geldigheid in 
een andere tijd? Wat is wezenlijk, welke eigen 
accenten, gegroeid in onze tradities, mogen we 

leggen in onze beleving? 
Hoe kunnen we terug gaan naar het gedachtengoed van onze Bijbelse 
wortels? Dank zij de oecumenische beweging en bijbelonderzoek, 
herontdekte men het waardevolle Bijbelse begrip ‘gedachtenis’, 



‘anamnese’(Grieks) of ‘memoria’(Latijn). Dat heeft veel onbegrip 
opgehelderd. Wat wij gedenken uit het verleden wordt effectief 
werkzaam in het ‘nu’ moment: ”Blijft dit doen tot mijn gedachtenis” 
 
Het Tweede Vaticaanse Concilie bracht een belangrijke inbreng in 
verband met het denken over de reële aanwezigheid van de Heer. 
In de Constitutie over de Liturgie (Sacrosanctum Concilium, SC) 
beschrijven de concilievaders de vele wijzen waarop de Heer in en aan 
zijn Kerk aanwezig is. Dit opende een gelovige verzoening. 
• de Heer is aanwezig in het misoffer zowel in de persoon van de 
priester als vooral in de eucharistische gedaanten; 
• maar ook present in de sacramenten, want als iemand gedoopt 
wordt, is het Christus die doopt; 
• vervolgens is er de aanwezigheid in de Schriften, want het is 
Christus die spreekt wanneer die gelezen worden; 
• en ten slotte is Christus aanwezig waar er twee of drie in zijn 
naam verenigd zijn, in de biddende en psalmzingende Kerk. 
 
Avondmaal of Eucharistie geboetseerd uit het Emmaüsverhaal. 
 
 
In de Sint-
Pauluskerk vertelt 
een ander 
kunstwerk in de 
ruimte van het 
sacramentsaltaar 
veel over de 
nadenkende 
gelovige visie van 
onze voorgangers.  
 
Tegenover het 
“dispuut” plaatsten 
zij “De 
Emmaüsgangers” 
van Jan Erasmus 
Quellinus (1703). 
Dit werk, afkomstig uit de Walburgiskerk, wijst op het bronverhaal van 
elke Eucharistie of Avondmaalviering: een dankzegging (eucharistein) 
omwille van de reële aanwezigheid van de Heer in het midden van hen 
die zijn weg willen gaan. 
  



Het Lucasverhaal (24, 13-35) als bron van Avondmaal en 
Eucharistie  

	
Na de doodsteek op Calvarie daalden vol desillusie twee leerlingen 
bergafwaarts. “Wij hadden gehoopt”… Is hun Heer voorgoed 
verdwenen? 
 
“Waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, ben ik in hun midden 
zegt de Heer”. Dit is een fundamentele Bijbelse gedachte, geen 
filosofische bespiegeling. 
Vanaf het begin van een eucharistie wordt die werkelijke aanwezigheid 
van de Heer duidelijk uitgesproken door de voorganger in het 
openingswoord: “De genade van de Heer Jezus Christus,  
de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u 
allen.” 
 
 
 
 
In elke eucharistie wordt op een plechtige wijze het Bijbelboek 
behandeld, soms bewierookt. De aanwezigheid van de Heer wordt door 
de voorganger benadrukt: “De Heer zal bij u zijn” en beantwoord door 
de gemeenschap: “De Heer zal u bewaren”. Daardoor bevestigt zij dat 
Gods Geest aanwezig is en werkzaam. Dit wordt nog duidelijker in de 
andere formulering: “De heer zij met u”. 
Het zijn dezelfde woorden die Gods menswording in Maria op haar “Ja” 
woord verwezenlijken.(Lc 1;28)  
Het antwoord van de gemeenschap is: “En met uw Geest”. 
Mag jij, voorganger, bezield zijn door de Geest om op een waardige 
wijze het evangelie te verkondigen. 
 
 
 
 
Tijdens het hooggebed nodigt de priester de gemeenschap uit tot een 
dankende lofprijzing ten opzichte van God als bron van zegening:  
Gods’ scheppingsactiviteit maar ook onze menselijke arbeid. 
Opnieuw en met meer enthousiasme klinkt: “De Heer zal bij u zijn” 
“Verheft uw hart”, doe het met heel je wezen. Veer recht zoals de 
Verrezene oprees uit alles wat het leven vernietigde. 

1. Op de eerste dag der week waren er twee leerlingen van Jezus op weg naar 
een dorp dat Emmaüs heette. Jezus kwam zelf op hen toe en Hij liep met 
hen mee.” 

	

2. Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de 
Schriften op Hem betrekking had. 

	

3. Zij drongen bij Hem aan: “Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag 
loopt ten einde.” Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. 

	



Mooi het antwoord van de gemeenschap: “Wij zijn met ons hart bij de 
Heer”. We richten ons leven, ons denken, ons ethisch handelen naar 
Hem. 
Op dat moment krijgt de viering vaart. De gemeente staat klaar. 
“Brengen wij dank aan de Heer onze God”. 
“Hij is onze dankbaarheid waardig” want wij beseffen dat er niets is in 
deze wereld, dat ten diepste heilig is. Geen ideologie, geen politiek 
bestel, geen nationalistisch bewustzijn, zelf geen religie. 
Alleen God is heilig … 
Tot driemaal toe neemt de geloofsgemeenschap deze waardevolle 
gedachte op. Uitvoerig wordt het bezongen in orkestmissen als onze 
diepste innerlijke bewogenheid. Teksten uit de Apocalyps, uit Jesaja en 
psalmen weerklinken in deze zang.  
 
 
 
Het verleden wordt geactualiseerd door de bede van de priester om 
Gods Geest. “God, onze Vader, wij vragen U: 
zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Geest, 
nu wij hier samen zijn om Hem te gedenken, 
die zich aan U en aan ieder van ons gegeven heeft tot het uiterste”. 
 
(Het tweede Vaticaanse concilie heeft de epiclese terug ingevoerd, dat hunkerend 
bidden om Gods bezielende en uitdagende liefde. Jarenlang was het bidden om 
Gods Geest weggespoeld door al te veel nadruk op de rol van de priester.) 
 
Dan vertelt het verhaal hoe Jezus die avond de gave van zijn leven 
bewust schenkt door het brood te breken. Voor hem was er geen weg 
meer terug als hij consequent wilde leven 
vanuit het visioen door de Vader hem 
toevertrouwd. Het gebaar dat hij stelt is 
het tegendeel van wrok tegen het geweld 
dat zich rondom hem manifesteert. 
“Neem en eet..” “De grootste liefde die 
iemand voor zijn vrienden kan betonen, 
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen 
geeft” (Joh. 15,13) 
 
“Neem en eet… en drink” Groei naar mij 
toe, mijn diepste wezen, mijn liefde.. Vereenzelvig u met mijn bewuste 
zelfgave opdat de cirkel van kwaad zich niet sluit. Sta open om voluit 
als mens te kiezen voor het leven ook als het gekraakt is en zwaar 
gekneusd. 
Paulus zal schrijven:” Laat in u diezelfde gezindheid heersen die ook in 
Jezus was” (Fil. 2,5) 

4. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, sprak de zegen uit, brak het en 
reikte het hen toe. 

	



 
 
 
“Dit is mijn lichaam en mijn bloed”, betekent: “Dit ben ik zelf”. We 
zeggen God dank omdat Hij ons in Jezus Christus heeft getoond hoe 
radicaal en onbegrijpelijk groot Zijn liefde voor ons wel is. Dit is geen 
herinnering aan vroegere gebeurtenissen. Hij wordt gevierd en beleden 
als de Levende Heer, nu, hier in ons midden, omwille van zijn trouw en 
zijn liefde, door God tot nieuw leven opgewekt. 
De gemeenschap bevestigt het gebed met ‘amen’: 'Ja, we sluiten ons 
aan bij het dankgebed en de zelfgave van onze Heer!'  
 
 
 
Een stap voorwaarts zetten in de communiegang, je hand uit steken, 
hem tegemoet. Hij die zegt: Dit is mijn lichaam, mijn liefde.  
Neem mij, eet mij, word één met mij, word mij”.  
Opnieuw weerklinkt ons “amen”. 
 
 
 
 
Op het einde van elke eucharistieviering weerklinkt voor de vierde maal 
de zekerheid van Gods uitdagende nabijheid: “De Heer zal bij u zijn.” 
Draag Zijn woord, jou toevertrouwd, en Zijn aanwezigheid mee als een 
zegen in al je ontmoetingen, in de veelheid van je relaties, in je 
maatschappelijke opdracht tot meer menselijkheid en zorg voor deze 
schepping. Dit is je zending, de begeestering van je leven. 
 
Eucharistie is zoveel meer dan het ene sacrale moment van de 
consecratie. De ganse viering straalt de reële aanwezigheid van de 
Heer uit. Precies daarom kunnen we in ons liturgisch vieren ook veel 
leren van de liturgie van onze orthodoxe en protestantse broeders. 
 
Het was bevrijdend toen de concilievaders over hen schreven:  
‘Maar wanneer zij (de van de rooms-katholieke kerk gescheiden 
gemeenschappen) bij het heilig avondmaal de dood en de verrijzenis 
van onze Heer gedenken, belijden zij, dat daarin het leven in de 
gemeenschap met Christus tot uitdrukking wordt gebracht en 
verwachten zij zijn glorievolle wederkomst.’ 
 
Rubens’ “Dispuut” is een statement en doet ons verder denken. 
 

Pastoor Paul Scheelen  

5. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun 
gezicht. 

	

6. Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor 
ons ontsloot. 

7. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem … vertelden wat er 
onderweg met hen gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt 
door het breken van het brood. 



HISTORIE DES BIJBELS 
 
Het voormalige zwartzusterklooster ligt ons nauw aan het hart. Dat 
heeft alles te maken met het feit dat het klooster deel uitmaakte van de 
vroegere site van het dominicanenklooster. De zusters hadden dezelfde 
privileges als de paters, kregen een voorbehouden plaats in de kerk 
(waar nu de balie staat), kortom een goede samenwerking of 
buurtschap. 
 
De laatste zusters zijn al een paar jaar geleden vertrokken naar 
Berchem. 
 
Bij het opruimen van de bibliotheek van de Zwartzusters, ontdekten we 
een oude bijbel. Niet dat de bijbel zo uniek is maar er staat wel een 
boodschap op het eerste blad. 
Altijd mooi: boeken met een ex libris, gesigneerde boeken of boeken 
met een boodschap in. 
 
In deze Historie des bijbels schreef Zuster 
Antonia Verhagen Swart Suster in den 
berg van Calvarien, Antwerpen 1780 dat 
het haar boek was. Na haar dood in 1820 
kreeg Zuster Anna Herremans het boek in 
haar bezit, wat ze er prompt bijschreef in 
het gebruyk van suster Anna Herremans. 
 

 
 
 
 
 
Na opzoeking 
vonden we dat zuster Antonia Verhagen 
(1747-1818) 45 jaar geprofest was en 
zuster Anna Herremans (1742-1836) 58 
jaar. 
 
Het boek zelf is de "Historie van het Oude 
en Nieuwe Testament met Christelyke en 
Stichtbaere Bemerkingen, getrokken uyt de 
HH. Vaders en andere Geeftelyke Schryvers, 
Zeer nut en Dienftig voor de Geloovige”. 

 
Walter Geluyckens  



DE BEWAKINGSCAMERA’S VAN DE SINT-PAULUSKERK. 
 
De camera’s van de Sint-Pauluskerk 
te Antwerpen nemen dag en nacht 
beelden op van onze site, zowel 
binnen als buiten. Ze vormen een 
onmisbaar onderdeel van de 
beveiliging van de kerk. Je kunt die 
opnames later opnieuw bekijken en 
dan zie je dat er soms toch wel 
vreemde dingen gebeuren. Zo 
hebben we een duo boeven kunnen 
volgen, vanaf ze het alarm 
probeerden onklaar te maken, tot de politie hen kon oppakken (één van 
de slimmeriken had zich verscholen in de toren – hij had de keuze: 
ofwel 68 meter naar beneden springen, ofwel zich overgeven). Speciaal 
voor onze lezers: het verhaal in zwart-witfoto’s (die in kleur waren 
dubbel zo duur)! 
 
Hier zijn ze net binnen geraakt. De man links legt uit hoe hij het alarm 
een fatale knip gaat geven. Zijn kompaan rechts hoort de andere niet 
goed, daarom heeft hij voor de zekerheid zijn bril afgenomen. 
Achteraan zie je de deur open staan, langs daar zijn ze stiekem 

binnengeslopen. 
 
In plaats van het alarm te knippen 
hebben ze besloten om elk een 
verschillende actie uit te voeren. De 
grootste staat vooraan, die staat op 
het punt om de stekker eruit te 
trekken. De kleinste zie je niet, 
alleen zijn rechterhand. Hij gaat zo 
meteen een fatale ruk geven aan de 
AASK (Algemene Alarm Stroom 
Kabel) – een vitaal onderdeel van 

ons beveiligingssysteem. Ai, als de AASK loskomt van de KWDAASKIZ 
(Kast Waar De AASK In Zit), dan ontploft de deur van de schatkamer 
en kunnen ze er zo binnenlopen! 
 
Zo herken je de ware boef. De snoodaard, blij dat de deur van de 
schatkamer doelloos op de Prior Peltiersplaats ligt, doet schaamteloos 
een vreugdedansje op de metalen resten van de nochtans (zeer) duur 
aangekochte deur. Zijn linkerhand zie je niet, daarmee heeft hij de 
andere zijn rechterhand vast. Zo bewegen ze zich, zachtjes de Sirtaki 



neuriënd, krabgewijs richting schatkamer. 
Ondertussen loeien in alle politiekantoren van 
Antwerpen (of toch zeker dat ene dat ’s nachts 
nog open is), de alarmbellen. Vanaf dat de deur 
van de schatkamer meer dan 7 meter van haar 
hengsels verwijderd is, dan gaat er toch een 
alarm af. We zijn bijna gered! 
 
Maar voordat onze vrienden, de politie, eraan 
komen, probeert er toch nog één om de vitrines 
van de schatkamer te openen. Die zijn echter 
uitgerust met een gepatenteerd 
“pitsmechanisme”. Vanaf dat je er aan wringt, 
dan geeft dat glas een pits en een kneep (nog 
net geen stomp). Door zulk glas zijn er al veel 
boeven met afgestompte vingers in de 
gevangenis beland. Kijk eens hoe deze vruchteloos staat te trekken om 
zijn vingers los te krijgen. Bezie die verbeten blik en sidder bij de 
aanblik van de tien dunne straaltjes bloed die langs de kast van de 
vitrines naar beneden lopen. 
 

De boeven beseffen dat hun spel 
uit is. Ze willen nog snel een kaars 
branden op de goede afloop, maar 
kunnen niet aan de wiek. Je zou 
het niet zeggen, maar de rechtse 
staat op een hoge ladder… en dan 
is hij nog niet halverwege. 
Teleurgesteld laten ze de kaars in 
de steek en vluchten naar de 
toren. 
 
We hebben de trappen van onze 
toren al eens vergeleken met een 
tekening van Escher. De schurk 

denkt daardoor dat hij naar boven 
loopt, maar in werkelijkheid daalt hij 
af… recht in de armen van de wet. 
Ondertussen hadden ze de andere al 
van zijn ladder geplukt, waar hij niet 
meer af durfde. 
 
En zo zijn we aan het laatste beeld. 
Bedrukt daalt de overgebleven 



bandiet de torentrappen af. Hij heeft zijn inbrekersgerief al klaar in wat 
er overblijft van zijn vingers en is op weg naar onze vrienden van de 
Antwerpse politie. De mannen worden samen afgevoerd. 
 
Spoiler: Op de foto’s zie je Stef en Herman, twee schatten van de kerk 
van de Heilige Paulus, zonder wie we permanent met natte voeten en 
koud in het donker zouden zitten. Samen hebben ze ongeveer 150 jaar 
ervaring en dat werd schitterend vastgelegd door fotografe Caroline 
Degenaers. Naast al die kwaliteiten hebben Stef en Herman ook gevoel 
voor humor, anders zag het er niet goed uit voor schrijver dezes. 
 

Armand Storck 
  



EEN GREEP UIT ONZE POPULAIRSTE FACEBOOK-
BERICHTEN  
(van mei) 
 
Architectuur zoals ze bedoeld is 
 
Net zoals bij het ontwerp van de andere kerken, heeft de architect, die 

het kerkschip van de 
Sint-Pauluskerk te 
Antwerpen ontwierp, 
niet gedacht aan 
stoelen. Er stonden in 
die vroege 16de eeuw 
gewoon geen stoelen in 
de kerken en dat bleef 
zo tot laat in de 19de 
eeuw. Kerken waren 
ontmoetingsplaatsen, 
fora, je ging er om je 
vrienden en 
zakenrelaties te 

ontmoeten en tegelijk woonde je samen de mis bij. Je nam je familie 
mee, van groot tot klein, je dienstboden, je honden, je papegaai. De 
kerk was je netwerkplek, je vaste stek meermaals per week, mensen 
konden je daar vinden, je vond daar je vrienden. Een kerk was de 
XXXL-versie van je 
huis. Fotografen 
Bonné, Reinhard en 
Tutenel gingen aan 
de slag toen de 
Sint-Pauluskerk 
uitzonderlijk nog 
eens stoelloos was. 
Het resultaat is 
magisch. 
  



Een dambord voor dominicanen 
 
Ophovius speelt met de zwarte schijven, Bocquetius met de witte. Ze 
hebben de hele Sint-Pauluskerk te Antwerpen ter beschikking, want er 
zijn gewoon nog geen stoelen in de kerk. Beide heren zijn om de beurt 
prior van de dominicanen van Antwerpen in het begin van de 17de 
eeuw. Ze werken keihard, elke dag opnieuw, voor God, voor de 
mensen, voor 
Antwerpen, voor hun 
klooster. ’s Avonds, voor 
het slapengaan, spelen 
ze op het 
reuzendambord van de 
kerk. Zwart en wit, als 
het schemert, dan zie je 
de paters soms niet. Zijn 
het alleen zwarte en 
witte stenen, of is het 
Ophovius die in wit en 
zwart voorbij wandelt? 
Zie je de witte pij en de 
zwarte mantel van 
Bocquetius of alleen 
maar een vloer met 
zwarte en witte tegels? Geef het op, je hebt verloren. Nog even en je 
bent verloren. Met dominicanen wordt niet gespeeld in zwartwit, alleen 
in kleur maak je nog kans. 
 
Simon, met zingende zaag 
 
Simon was een apostel, die Jezus zelf had 
aangewezen en uitverkoren. Zoals gewoonlijk 
besparen wij u de details, er lezen altijd heel 
jonge mensen mee, maar we moeten toch 
vertellen dat Simon, als martelaar, 
waarschijnlijk is doorgezaagd. Daarom draagt 
hij als attribuut meestal een zaag mee, dat 
komt omdat de katholieke kerk tijdens bepaalde 
periodes graag expliciet toonde waar het om 
ging.  
Als je dat vergelijkt met zwaarden in het hoofd 
of door andere lichaamsdelen, dan is afgebeeld 
worden met een zaag nog redelijk onschuldig. 
Wanneer ons onvolprezen koor Sint-Paulus 



Camerata zingt op het hoogzaal, hoog boven de grond, dan kijkt Simon 
mee. Toen we vanmiddag naast hem stonden, hoorden we hem 
neuriën, hij volgde de bladmuziek beneden hem met belangstelling. 
Dirigent Ivo Venkov hoort soms een vreemd geluid aan de rechterkant. 
Dat is dan de zaag van Simon die resoneert door al die hoogstaande 
muzikale trillingen.  
U dacht toch niet dat alleen koor en orkest die hemelse klanken in de 
Sint-Pauluskerk voortbrengen? 
 
De Elisabethvloeden van de 15de eeuw 
 
Het moet verschrikkelijk moeilijk geweest zijn in Antwerpen, in de 
eerste helft van de 15de eeuw, toen er met regelmaat en altijd rond de 
feestdag van Sint-Elisabeth (17 november), een vloedgolf door het 
Scheldebekken stroomopwaarts werd gestuurd. Al die zompige, van 
oorsprong moerassige gebieden overstroomden en daar hoorde een 
groot stuk van het laaggelegen Antwerpen bij. De dominicanen hadden 
hun klooster en Sint-Pauluskerk al omwald, maar dat had geen soelaas 
gebracht, alleen maar de twijfelachtige eretitel van ‘vuyl en doncker 
kercksken’ en waarschijnlijk nog vochtig ook.  
In deze 21ste eeuw zullen wij, of onze kinderen en kleinkinderen, 
misschien ook te maken krijgen met stijgend en oprukkend water. Laat 
ons vooral voor hen meedenken en meewerken om er iets tegen te 

doen. Op de foto lijkt alles nog 
rustig, maar als je begint te 
denken dat het echt een 
waterlijn is vooraan en dat de 
stoelen alvast geëvacueerd 
zijn, dan wordt het echt wel 
tijd om in actie te schieten. 
 
 
Zo, u bent weer helemaal mee. 
Wil u graag meer van deze 
leuke weetjes 
lezen en op de 
hoogte blijven van 

allerlei activiteiten in de Sint-Pauluskerk? Bezoek dan onze 
Facebook-pagina ‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’ en word onze 
vriend! like us! Dank u! 
https://www.facebook.com/profile.php?id=382900385236240&ref=br_rs 
 
 

Uw FB-ploeg (Armand Storck, Walter Geluyckens, Caroline De Wever) 




